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“ E E N  O N T S P A N N E N ,  O N T R O E R E N D E  E N  F I J N E  M I D D A G ”  

Na een succesvolle promotiecampagne op social media waaronder facebook, Instagram,
met posters en flyers, belden we de Baarsche Courant af want het aantal beschikbare
plaatsen was al bereikt! We hebben een stop moeten zetten op het aantal bezoekers met
betrekking tot de eisen van de veiligheid van de locatie en mogelijkheid tot deelname aan
de gezamenlijke maaltijd.
In de nieuwsbrief van JazzClub Leusden en Stichting Jazz 071 is ook aandacht geschonken
aan deze middag.
Bersama-sama heeft een aantrekkelijk vormgegeven website waarop het doel en de
agenda helder werden gepresenteerd.
www.bersamasama.nl

Met de warme klanken van het Round
Midnight Orchestra druppelden de
eerste gasten binnen. Daar stond een
lekker plakje pandan cake en
koffie/thee al voor hen klaar. De
gasten keken hun ogen uit in de
schitterende entourage van de
Wintertuin in Baarn.

Vol trots kijken wij terug op een zeer geslaagde Indische middag waarin wij de warmte van de Indische cultuur samen
brachten met de gezelligheid van de geïnteresseerden. De ingrediënten van deze dag waren de klanken van goede live
muziek, sierlijke bewegingen van Javaanse en Balinese dansen, de heerlijke geuren en smaken van authentieke Indische

gerechten en een documentaire die het verhaal van de Indische veteranen tot leven bracht. Een ontspannen, ontroerende
en fijne middag zoals 1 van onze gasten ons na afloop schreef.

Het thema “Samen Zijn” stond centraal in deze middag vol verbinding, ontmoeting en gezelligheid. Of mensen bekend
zijn met de Indische cultuur of gewoon nieuwsgierig waren, iedereen was welkom om samen met ons deze unieke mix van

culturen te vieren. 

http://www.bersamasama.nl/


De twee schitterende danseressen van Dwibhumi lieten een
betoverende Gambyong zien en trakteerden ons later in het
programma op een prachtige Balinese dans. De kostuums waren
oogverblindend. Ook het publiek moest met de voetjes van de vloer
als afsluiting van de dans langs de eilanden van Indonesië.

Onze Indische bekende jazzveteraan, boogie woogie pianist Rob
Agerbeek kreeg een ode toegespeeld door het swingende Round
Midnight Orchestra dat bestond uit verschillende musici dat
regelmatig concerten met hem hadden gegeven en waarmee hij zijn
laatste cd had opgenomen.

Kaihatu Music, met de twee fantastische zangeressen Gaby en
Kim zongen naast eigen geschreven nummers ook de gouwe
ouwe Indische liedjes die op geen 1 kumpulan (bijeenkomst)
mag ontbreken. 

Thera Coppens, de Baarnsche schrijfster van bekende
historische biografieën vertelde ons over de bijzondere plek
waar we samen waren. August Janssen, directeur van Indische
cultuur ondernemingen, creëerde een stukje tropen in deze
grootste wintertuin van Nederland, gemaakt van glas en staal.
Hij liet deze in 1914 bouwen in de tuin van Villa Canton.
Tropische planten, Javaanse bediendes en zelfs aapjes
dartelden toen ter tijd rond in deze plek zodat hij zich weer
even in zijn geliefde Indonesië waande.



Volgend jaar weer? Vroegen alle gasten
aan ons ...

Mylene Hanson, dochter van veteraan uit
Indonesië en veteraan in de Jazz muziek,
presenteerde een stuk uit de mini docu over haar
vader. Het is bijzonder dat Ritche Hanson zo
open over zijn beleving van de oorlog kon en
wilde vertellen. Ademloos luisterde het publiek
naar zijn verhaal. Mylene nodigde het publiek uit
om samen uit te wisselen wat zij over de oorlog
in Indonesië hadden gehoord of misschien zelf
hebben beleefd. Zij stelde zich kwetsbaar op
door vragen uit het publiek te beantwoorden
zoals: Welk effect heeft jouw vaders verleden op
jou gehad? 

Wat is nou een Indisch feest zonder lekker eten! 
Dus na deze ode werd de honger van de gasten aangewakkerd door de
heerlijke geuren vanwege de bereiding van de Indische gerechten! Men
vond het daarna geen enkel probleem om in de rij te staan om een heerlijk
boordje Nasi Goreng met Sate/Toufu te laten opscheppen door de lieve
dames van Vonnies Kitchen.


